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Frans Heine is ruim 40 jaar Oud-Papieroloog
Daar komt de krantenkar aan!

n een Wijk aan Zeese huiskamer wordt 
gewerkt aan een maquette van Hoog-
oven 8. Huh? Hoogoven 8??? Die bestaat 

toch niet? Dat weet bedenker Peter Meester 
ook wel. En toch is de maquette bijna klaar. 
Dankzij zijn geduld en een 3D-printer.

Peter legt uit waarom hij een 3D-printer 
kocht. ,,Ik ben sinds kort gepensioneerd en 
nu wil ik mijn treinbaan die vier kinderen 
geleden op zolder belandde weer gaan 
opbouwen. Het thema wordt Hoogovens, 
met name zoals het staalbedrijf in de jaren 
zeventig was. Daar zijn geen bouwdozen 
van. Vroeger wel, maar die waren afgrijselijk 
duur. Maar ik wil toch wel zo’n Hoogoven 
op mijn treinbaan. Op internet kwam ik 
modellen tegen van Hoogovens die je 3D 
kunt printen. Tsja, en als je dan geen 3D-
printer hebt....” Peter had geen zin om één of 
ander bedrijf te vragen om zijn opdrachten 
uit te printen. De ex-IT’er van Forbo besloot 
het zelf te gaan doen. ,,Ik ben gaan studeren 
hoe dat in zijn werk gaat. Dat betekent 
zoeken op internet naar hoe je het voorbeeld 
dat ik had daadwerkelijk kunt afdrukken.”

Op de tafel staat het bewijs dat het aan het 
lukken is. ,,Je ziet hier Hoogoven 8. Kijk, 
Hoogovens 7 zou op dezelfde schaal acht 
keer zo groot worden. Hoogoven 8 bestaat 
natuurlijk niet en daarom heb ik hem wel 
zo genoemd. Het is naar Amerikaans voor-
beeld. In Europa zien de Hoogovens er wel-
iswaar iets anders uit, maar dat interesseert 
me verder niet. Iedereen zal duidelijk zien 

dat dit een Hoogoven is.” Modeltreinbouwer 
Peter heeft wel iets met Hoogovens/Tata. 
,,Ik heb er 17 jaar gewerkt, direct na mijn 
studie. Het bedrijf heeft me altijd heel erg 
geïnteresseerd. Zo werkte ik bij warmband-
walserij 2. En voor die periode kwam ik 
vanwege een laboratoriumfunctie overal op 
het terrein om monsters te nemen. Het is 
een enorm en indrukwekkend bedrijf. 
Als ik een modeltreinbaan wil hebben, 
moet het geen ovaaltje zijn waar de trein 
elke veertien seconden langskomt. Daar heb 
ik geen zin in. Het bedrijf Hoogovens heeft 
vele treinaspecten, zoals rangeerterreinen, 
er is een dienstregeling en ga zo maar door. 
Veel dingen die ik terug wil laten komen 
in mijn spoorbaan. Ik wil dus een baan van 
het bedrijf zoals je het niet vaak ziet met 
een modelspoor. Geen ovaaltje met bergen 
en tunnels.”

De printer in huize Meester is qua type 
redelijk gangbaar: ,,Die werkt met een draad 
van een soort plastic van bijna 2 millimeter 
dik die wordt verwarmd. Die draad zit op 
een spoel en wordt als het ware door een 
leidinkje geperst. Aan het eind van die lei-
ding zit een verhitte kop. Die kop is tussen
de 200 en 250 graden. Daarmee maakt ie 
hele dunne sliertjes en die worden als het 
ware opgestapeld. Als het eerste laagje 
geprint is, zakt het plateau waarop dat 
gebeurt en komt het nieuwe laagje er op, 
etcetera etcetera. Het model van internet 
wordt op een soort van usb-stick bewaard. 
Dat stop je in die printer en die snapt dan 
wat ie moet printen. De printer krijgt name-
lijk bepaalde coördinaten.” Geduldig blijft 
Peter bij het proces, als de printer aan staat. 
,,Dat moet wel, want er komt natuurlijk hitte 
vrij en dat kan gevaarlijk zijn. Uiteindelijk 
krijg je alle onderdeeltjes en moet je het tot 
een geheel samenstellen.” Peter is door de 
afmeting van zijn printer gehouden aan een 
bepaalde maatvoering: ,,Het plateau is zeg 
maar 30 bij 30 centimeter. Een beslagkom 
zou je kunnen printen.” De pensionado is 
een beetje op het spoor gebracht door een 
voormalige collega: ,,Die zei ook dat je het 
gewoon zelf kan doen. Het is verbazing-
wekkend wat je allemaal kunt printen en 
wat je er over kunt vinden. Er gaat een 
wereld voor me open die ik totaal niet 
kende. Dat is het prachtige ervan.”

Tekst: Ab Winkel/Foto: aangeleverd.

’Hoogoven 8’ voor spoorbaan uit 3D-printer
Geen ovaaltje met bergen en tunnels op Peters zolder

nlangs had de Jutter een interview 
met Baba de postbode, die nieuw 
papier aan huis brengt en nu leest u 

hier een artikel over iemand die al meer dan 
40 jaar in Wijk aan Zee het oud papier en 
karton ophaalt. Zijn naam is Frans Heine 
van beroep wiskundeleraar bij het Castor-
college in Beverwijk. Een Wijk aan Zeeër 
die na bijna 60 jaar wonen in het zeedorp nu 
sinds een paar jaar naar volle tevredenheid 
in Beverwijk resideert. “Wel aan de westkant, 
zo dicht mogelijk bij Wijk aan Zee”, waar 
hij 1 keer per maand op een tractor door 
het dorp rijdt om het papier in te zamelen 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
SV Wijk aan Zee.

Gewoon wat teruggeven ook voor het dorp
JP: Wat geeft je het gevoel dat je je wilt 
inzetten voor de club? FH: “Ik vind het ont-
zettend leuk, anders houd je het ook niet 40 
jaar vol. Een stukje tegenprestatie voor een 
vereniging die ook draait op vrijwilligers.
Die kunnen niet alles. Dus om ze te ontlas-
ten. Want je hebt een penningmeester, een 
voorzitter en die leiden het wel maar die 
kunnen niet ook een krantenkar rijden en 
onderhoud plegen aan het clubhuis. 
En ik ga graag met mensen om. Anders zit 
je niet in het onderwijs. In mijn opvoeding 
zit ook: je krijgt iets van een club: shirtjes, 
accommodatie, kleding, je ouders betaalden 
de contributie. Daar heb ik zoveel speel-
plezier aan gehad. Ze hadden mensen nodig 
en zo rolde ik er 40 jaar geleden in. En als
ik straks gepensioneerd ben dan zal ik 
ongetwijfeld iets gaan doen met onderhoud 
van de velden, of schilderwerk. Ik wil wat 
terugdoen voor die club. Vrijwilligers kom 
je overal tekort dus moet je gewoon wat 
teruggeven, ook voor het dorp.”

Ik heb nog steeds zin om te voetballen
In de loop van de jaren heeft Frans bij de 
SV allerlei functies vervuld: bestuurslid, 
jeugdvoorzitter, lid van het hoofdbestuur, 
scheidsrechter. En van zijn 10e tot zijn 32e 
was hij keeper. JP: Kun je iets vertellen over 
je voetbalcarrière? FH: “Als voetballer had 
ik nog veel langer door willen gaan. Ik was 
keeper. Tijdens een wedstijd, Ron Snelle-
man weet er alles van, die was erbij. Het was 
een domme actie. Niet een botsing met een 
tegenstander die je de schuld kan geven. 
Het was gewoon een drassig veld en Ron 
tikte een balletje terug en die had ik gewoon 
moeten laten lopen. Die kopte hem verkeerd 
terug. Ik had lange noppen als keeper en 
die zogen zich vast in de modder. Ik dook 

O
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om de bal binnen te houden en mijn been 
bleef staan. Die zoog zich als het ware vast 
in de modder en ik draai met mijn complete 
gewicht over die knie heen en toen zei dat 
kniebandje ... knap! Gewoon pech. Dat was
in 1989. Ik heb eigenlijk nog steeds zin 
om te voetballen maar de orthopeed heeft 
gezegd doe maar niet.

Honderdduizend kilo papier per jaar 
De papierprijs fluctueert, op een gegeven 
moment was het 2 cent per kilo. We hebben 
met de gemeente Beverwijk een bodemprijs 
afgesproken want wij helpen natuurlijk ook 
mee met het recyclen, je scheidt toch afval. 
En de bodemprijs was 4,5 cent per kilo, dat 
had HVC of de gemeente er voor over. Dus 
als de prijs eronder zat, hadden wij toch die 
4,5 cent. Het lijkt heel weinig maar we haal-
den toendertijd 80.000 kilo op en nu meer 
dan 100.000 kilo per jaar. Dus 120.000 kilo 
à 4,5 cent dan praat je over ruim 5.000 euro. 
Maar als de papierprijs 7, 8 of 9 cent per kilo 
is. Drie jaar geleden lag de papierprijs vrij 
laag en lag de opbrengst rond de 4.000 euro. 
Het jaar daarna was het verdubbeld, 8.000 
euro. En afgelopen jaar zelfs 14.000 euro.” 

Handjes welkom één keer per maand 
De papier-ophalers kunnen wat extra hulp 
altijd goed gebruiken. Het werk is 1x per 
maand 2 uurtjes werk van 9:30 tot 11:30. 

Het papier wordt opgehaald op de eerste 
zaterdag na de derde woensdag. De datum 
is te vinden in De Jutter en op het bord bij 
de ingang van het dorp dat keurig verzorgd 
wordt door Wouter Bol. FH: “We doen 
het met twee karren, twee trekkers, de ene 
neemt de noordkant en de andere zeg maar 
de zuidkant. Het papier wordt gebracht 
naar een container van HVC die staat bij 
de kantine aan de Duinrand. De mensen 
mogen ook altijd zelf hun papier neerzetten 
bij de rode container. Liefst ingepakt zodat 
het niet weg waait, of leg er een steen op. 
Drie vrijwilligers houden 3 of 4 keer per dag 
in de gaten of er papier staat en plaatsen het 
dan in de container, dat zijn: Ted Warmer-
dam, Branco Puskaritz en Gerrit Hogendijk. 
Met de kar door het dorp komen we veel 
bekenden tegen. Zo heb je ook je vaste 
adressies waar mensen al staan uit te kijken 
of te luisteren of ze de trekker al horen; daar 
komt de krantenkar aan. Je ziet bijvoorbeeld 
op de Voorstraat de dirigent van het koor 
De Reuver, effe zwaaien en dan effe zwaaien 
naar Frans Dieperink, zwaaien bij Be My 
Guest effe zwaaien. Het is leuk, heel leuk.”

Wil je helpen met oud papier inzamelen? 
Neem dan contact op met Frans Heine: 
fransmirjam@casema.nll of 06–5238 3856.

Tekst: Jan Paul van der Meij.
Foto: Hans de Bruijn.
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OVER LEVEN     Met Carla SeelemeijerVroeger
arla Seelemeijer werd geboren 
in de honger-winter, 1944, in 
Amsterdam. ‘Samen met mijn 

ouders, broer en zus woonden we in 
Amsterdam Zuid’. Haar ouders wilden 
buiten wonen na de oorlog, ze hadden 
communistische idealen en kwamen uit het 
verzet. Ze zijn naar Beverwijk verhuisd, 
ze woonden op de Arendsweg. ‘Ik werd 
uitgemaakt voor uitslover in Beverwijk 
omdat ik naar de balletschool ging’. 
Ze had les bij Bolhoven en bij Nel Roos 
in Amsterdam. ‘Uiteindelijk kon ik geen 
danseres worden, daar was geen sprake van. 
Ik moest voordansen met duizend meisjes 
voor een beurs en tien kregen er dan maar 
een. Dus klassiek ballet werd niets. 
Toen kwam Volksdansen, dat was meteen 
bingo. Dat ging wel meteen goed: Joegosla-
vische dansen, Griekse dansen en Israëli-
sche dansen. Ik kom nog steeds mensen 
tegen die vroeger bij mij op volksdansen 
hebben gezeten of zijn geknipt door mijn 
vader, die was kapper op de Arendsweg, 
eerst heren en later ook dames’.
Ze trouwde, kreeg een kind en is in de 
Beemster gaan wonen. ‘Je hebt nu dat 
programma ‘help mijn man is klusser’. 
Dat was de toestand waarin ik daar woonde. 
Na 7 jaar was dat genoeg’. In de jaren zestig 
ging Carla naar de kleuterkweek. Ze is dan 
ook kleuterleidster geweest. Ze vond dat 
het met 40 kinderen in de klas te veel een 
politieagentbaan was. Ze is uiteindelijk 
weggevlucht uit dat werk. Carla was de eer-
ste keer zeven jaar getrouwd, uit dat 
huwelijk kwamen twee dochters voort, 
zeven jaar alleen en na zeven jaar weer een 
relatie met huwelijk. Toen dat.klaar was 
kwam er grote rust op het mannenfront, het 
was genoeg geweest. Ze kwam in 1999 in 
Wijk aan Zee wonen met ‘Cultural Village’. 
‘Royaal aan meegedaan. Echt heel erg leuk 
al die landen’. Ze woonde in de Gasthuis-
straat in het huisje van Schoos toen, bene-
den.  ‘Vrienden op de fiets’ gedaan, mensen 
van ‘Cultural Village‘ als logees, filmfestival
van een weekend, Bert Kisjes een beetje 
geholpen, van alles en nog wat. Heel leuk 
allemaal’.

Wel leuk dat Carla nu zelf in De Jutter komt, 
want ze heeft met de opmaak van de Jutter 
te maken gehad. Sterker nog: ze heeft 
De Jutter het digitale tijdperk in geholpen. 
‘Bij de opmaak van de Jutter heb ik meege-
maakt dat het van letters plakken naar het
digitale tijdperk is gegaan. Van Paul Blitz 

C

(indertijd redacteur bij De Jutter red.) 
moest ik destijds een groot lettertype voor 
de ouderen gebruiken. Kortekaas was toen 
de drukker van De Jutter. Toen ik net klaar 
was elke bladzijde te digitaliseren ging de 
lichtbak stuk. Dus het was precies op het 
goede moment, hoefde hij ook geen nieuwe 
lichtbak te kopen’. Nu is ze zelf ouder en 
vindt ze de letters te klein in de nieuwe 
opmaak. Ze kan ze niet goed lezen. ‘Ik vind 
de glossy wel eigentijds verder en mooi 
opgemaakt door Peter (Peter Duin red). 
Dat doet hij goed’. Ze heeft twintig jaar op 
een drukkerij gewerkt, lay-out, digitaal later 
en daarna bij het ‘Scheepvaartmuseum’ in 
Amsterdam. Ze was rolspeler op het VOC 
schip, voor de toeristen.  Ze maakte ook 
de kostuums daarvoor later. ‘Het was daar 
begonnen met een muziek groep 
‘Den Coninklijke Scric der Zee’, een dans- 
en muziekgroep, gezellig gewoon, we 
speelden voor de bouwers van het schip 
‘de Amsterdam’ en zo ben ik bij het ‘Scheep-
vaartmuseum’ terecht gekomen’. We zijn in 
1990, het schip was net klaar en zeilde voor 
de eerste keer mee met ‘Sail’.

Ouderen
Carla heeft er moeite mee hoe er tegen 
oudere mensen aangekeken wordt: de 
oudere mensen als kostenpost, maar ook te 
generaliserend. ‘Er zitten grote verschillen 
tussen oudere mensen wat inkomen betreft 
bedoelt ze bijvoorbeeld. De status van 
mensen komt niet weg te vallen als mensen
ouder worden. Ook op hogere leeftijd 
hechten sommige ouderen aan hun soms 
te grote huis, terwijl ze voor doorstroming 

zouden moeten zorgen. Ook wel begrijpelijk 
omdat ze na verhuizing naar een passende 
woning qua ruimte, toch meer gaan betalen’. 
Enfin, niet eenvoudig allemaal met zoveel 
begrip voor de oudere medemens, maar ook 
weer niet altijd. ‘Ouderen als kostenpost is 
een platgeslagen idee’. ‘Sommige ouderen 
worden juist steeds interessanter en hebben 
eigenlijk meer te zeggen dan in een eerdere 
levensfase, anderen verzuren juist, 
sommigen zien er nog goed uit, anderen 
niet. Sommige ouderen moeten verzorgd 
worden, terwijl andere ouderen mantel-
zorger zijn voor hun kinderen of partner. 
Dat is overigens niet altijd alleen maar een 
last. Het kan ook een kracht opleveren, een 
reden om op te staan bij wijze van spreken. 
Sommige ouderen zijn juist heel krachtig. 
Jammer dat het vaak alleen maar in het 
negatieve is, wat er over ouderen gezegd 
wordt. Het positieve is er wel degelijk en 
daar hoor je weinig over. Het is niet prettig 
allemaal over een kam geschoren te worden’. 

Tegenwoordig
‘Soms kom ik niet op woorden, dat komt 
vaker voor met de jaren, maar ik heb een 
fijn appartement, fijne vrienden, die zijn 
heel belangrijk en AOW is een toetje’.
Ze leest over Erasmus, maakt prachtig, fijn 
borduurwerk: laatst nog geveild en verkocht 
bij ‘Ezels en Kwasten’, heeft een brede be-
langstelling en een grote tv om bijvoorbeeld 
‘Rail Away’ op te kijken om lekker tot rust te 
komen. ’Het leven heeft vele facetten, ik heb 
het leven behoorlijk gevierd en dat doe ik nog’.

Tekst: Henriette Borjeson/Foto: Hans de Bruijn.
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ijk aan Zee kent vele tientallen 
bedrijven die in het dorp geves-
tigd zijn. Eén van de bekendste 

en langst draaiende is Taxi 600 dat in 1923 
werd opgericht door Peet Schelvis en toen 
nog Pelikaantax heette. Destijds werd de taxi 
(toen nog een paardentram!) gestald in een 
houten loods aan het Julianaplein. 
Inmiddels is de uitvalsbasis alweer zo’n 70 
jaar lang te vinden aan een van de kleinste 
straatjes in het dorp, de Duinweg. Tot in de 
jaren ’80 was Taxi 600 een familiebedrijf. 
Via Dries Schelvis kwam het bedrijf vervol-
gens in handen van zijn zoon John Schelvis 
aan de Munnikenweg in Beverwijk en nadat 
vorig jaar John zijn pensioen bereikte is de 
huidige eigenaar André Schelvis.

Doorstart
André: “Ja, we zijn een doorstart begonnen, 
verleden jaar en dat gaat lekker. We zijn met
zijn drieën: mijn persoontje, Sandra en 
Monique. Daarvoor deden we het met 
collega Wim, met zijn tweeën. We hadden 
de Coronatijd gehad, het werk lag plat. 
Heel af en toe eens een ritje. Maar wel 
natuurlijk zorgen dat je er bent als je gebeld 
wordt. Ja, we hadden net nieuwe auto’s en 
die moesten wel betaald worden... Ik zat er 
op een gegeven moment gewoon helemaal 
doorheen. Maar in deze nieuwe vorm rolt 
het weer. Zeker met het Schiphol gebeuren. 
Verder een beetje ziekenhuiswerk, het Rode 
Kruis ziekenhuis is ook een van onze klan-
ten en van bedrijven. Ritjes in de IJmond,
 naar Amsterdam, je hebt ook af en toe een 
uitspatting, dat je effe naar Limburg moet.” 

Doordeweeks is het van acht uur 
‘s ochtends tot 1 uur ‘s nachts
JP: “Wat zijn jullie werktijden, hoe doe je 
dat? André: “We hebben op een gegeven 
moment een rooster gemaakt, sinds we met 
zijn drieën werken hebben we ook één keer 
in de maand een weekend vrij, ja. Doorde-
weeks is het van 8 uur ‘s ochtends tot 1 uur 
‘s nachts. En Schiphol dat gaat gewoon door, 
dat is 24 uur.” 

JP: “Neem je zelf ooit weleens een taxi, 
tijdens een vakantie of zo?”
André: “Eh, weinig, maar...ik héb een taxi...
Edith, mijn vrouw, ha ha ha. Ja Edith drinkt 
niet, dus ja, als we ergens naartoe gaan dan 
rijdt Edith. Dan rij ik wel heen hoor, terug 
rijdt Edith.” 

JP: “Moet de vrouw van een taxichauffeur 
bestand zijn tegen het werk?”
André: “Dat was vroeger wel zo. In de week-
enden, waarin het sociale contact plaats-
vindt dan had je bijvoorbeeld verjaardagen 
en André kon dan niet want die moest ze 
in de weekenden weer verdienen. Maar 
tegenwoordig is het ook doordeweeks. Dus: 
zij ging overal alleen heen. Op een gegeven 
moment wisten de mensen dat wel. Af en 
toe maak je wel lange dagen ja. Niet dat je 
constant aan het rijden bent hoor, maar je 
bent wel aanwezig en je kan voor de rest 
niks. Je kan niet zeggen van ik ga effe het 
gras maaien. Nee, want dan heb je je omge-
kleed en sta je net achter de maaier en dan 
gaat de telefoon. Ja, wachten is natuurlijk 
wel een dingetje.”

Ik was net achttien toen zei mijn vader: 
hier heb je de sleuteltjes
JP: “Wanneer ben jij bij het bedrijf komen 
werken?” 
André: “Ik was achttien en een half en had 
mijn rijbewijs gehaald en toen zei mijn 
vader: hier heb je de sleuteltjes, de auto staat 
daarzo en dáár is het station Beverwijk, hier 
heb je een portemonnee en rijden maar. 
Ja en toen kreeg ik mijn eerste ritje en viel 
toen meteen met mijn neus in de boter; naar 
de buitenhavens van Tata, je weet helemaal 
niks, vind daar de weg dan maar. Het zweet 
stond op mijn voorhoofd, maar ik heb het 
uiteindelijk wel gevonden. Dat vergeet je 
nooit meer, dat is nu 40, 41 jaar geleden.” 

JP: “Moet je ook mensenkennis hebben om 
een goeie taxichauffeur te zijn? Kun je aan 
een nieuwe chauffeur uitleggen hoe je met 
mensen omgaat?”
André:”Dat moet je leren in al die tijd. 
Al doende leert men. Op een gegeven 
moment dan ken je je mensen wel een 
beetje. Dat is niet te leren uit een boek, 
dat gaat in de praktijk.” 

JP: “Zijn er nog momenten waarop het taxi-
rijden voor jou een bepaalde charme heeft 
of romantiek?” 
André: “Nee... nou, kijk, af en toe in de 
winter. Dan ben je aan het werk en dan 
begint het te sneeuwen. Dan is er niemand 
op de weg alleen de taxi die rijdt nog wel. 
Dat is wel mooi effetjes, genieten van de 
natuur. Vanuit de taxi ja, ha ha ha.”

Tekst en foto: Jan Paul van der Meij.

100-jarig Taxi 600 in Wijk aan Zee maakt doorstart

W
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ier is Ludwig, de Bearded Collie 
van Martina Fehmer. 
Hij is dertien, aardig op leeftijd 

dus, want naar mensenmaatstaven 
omgerekend is hij al eenennegentig.
Hij is niet vernoemd naar zijn muzikale 
naamgenoot, al is hij, net als Beethoven op 
latere leeftijd, aardig doof aan het worden. 
Hij heet Ludwig omdat het stoer en 
bijzonder klinkt. 

Ludwig werd geboren op 20 maart 2010, 
in Oude Tonge op Goeree Overflakkee.
De eerste zes jaar woonde hij in de 
Amsterdamse Jordaan. Afgezien van het 
nabijgelegen Westerpark, een gebied met 
beperkte uitlaatmogelijkheden. Vandaar 
dat hij tot op de dag van vandaag een 
groot liefhebber is van de auto. 
Mee mogen met de auto betekende het 
vooruitzicht op een uitje in de vrije 
natuur. De verhuizing naar Wijk aan Zee 
was voor hem dan ook niets minder dan 
een gang naar het hondenparadijs. 
Al moest hij daar eerst een jaartje lawaai-
ige verbouwing voor doorstaan. Bearded 
Collies kunnen slecht tegen boor-, zaag- 
en timmergeluiden.

Hier in Wijk aan Zee gaat Ludwig altijd 
zijn eigen, bedaarde gang. Altijd los, want 
wegrennen doet hij niet, rennen is er er 
trouwens sowieso niet bij. Bij het verlaten
van het huis beslist hij, en hij alleen, 
wat de route wordt. Rechtsaf betekent 
een klein rondje dorp, linksaf gaat het 

HonderduitH

richting duinen en schuin overstekend 
gaat het de kant op van Heliomare en 
het strand. Martina volgt. Tijdens de 
wandeling gaat alles rustig en langzaam, 
met veel oog voor de nabije omgeving, 
elke grasspriet wordt aan een uitgebreid 
geuronderzoek onderworpen. 
In het begin dacht Marina het uitlaten te 
kunnen combineren met een rondje hard-
lopen, maar dat schoot niet op, het rondje 
hardlopen hield in dat er voortdurend 
rondjes om de hond gelopen werd. 

Een Bearded Collie vergt veel onderhoud. 
Door zijn langharige baard en vacht is hij 
een soort straatveger, die als een en ander 
niet kort gehouden wordt, een onwelrie-
kende geur verspreidt. Hij wordt dan ook 
dagelijks gekamd en hij moet heel vaak 
naar de kapper. De ouderdom gaat, ook 
bij Ludwig, gepaard met gebreken. 
Zo loopt hij sinds een tijdje bij de ortho-
manuele therapeut wegens spondylose, 
een artrose-achtige vergroeiing van de 
wervelkolom. Lang lopen en staan gaat 
daarom moeilijk. Eens in de drie maan-
den wordt zijn rug rechtgezet en kan hij 
weer een tijdje vooruit. Na buikklachten, 
een gasontwikkeling in zijn maag, mag 
hij alleen kleine porties eten. Driemaal 
per dag. Hij heeft voor deze maaltijden
een onverbiddelijke klok, hij weet precies 

hoe laat het is en laat weten dat het zijn 
etenstijd is. De overgang van de zomer-
naar de wintertijd is voor hem en zijn 
omgeving dan ook heel lastig. Zijn doof-
heid is al eerder genoemd, al is het 
vreemd dat hij sommige geluiden weer 
wel hoort, je zou het een soort omgekeerd 
oostindisch doof kunnen noemen. 
Dan heeft hij ook nog een slecht gebit, 
Bearded Collies kluiven of knagen niet. 
Ondanks al deze gebreken beweegt 
Ludwig zich kalm en tevreden door het 
leven. Op zijn eigen, onverstoorbare en 
eigenwijze manier. Zo weigert hij catego-
ries gebruik te maken van alle hulp-
middelen die hem worden aangereikt:
Hij vertikt het om plaats te nemen in de 
speciale kar, die hem moet helpen om de 
lange tocht naar het strandhuisje te vol-
brengen. Hij wenst geen gebruik te maken 
van de autoloopplank voor zijn geliefde 
autoritjes. Hij wil niet op het koelmatje 
dat hem met warm weer met zijn dikke 
vacht enige verkoeling kan bieden.
Ware hij een mens, hij zou geen wandel-
stok, rollator of sta op stoel willen. 
Ludwig, een mooie, eigenzinnige en kras-
se bejaarde, die geen hond kwaad doet. 

Tekst: Dik Broekman.
Foto: Martina Fehmer.

Illustratie: Joke Staal.
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De boeken van Jeroen Stam.

eroen Stam was zeventien jaar (1999 - 
2015) dorpsonderwijzer bij basisschool 
De Vrijheit in Wijk aan Zee, meestal voor 

de groep 7/8. In die tijd ontstond zijn eerste 
boek. Hij was tot vreugde van zijn klassen, 
een fervent en begenadigd voorlezer. Wat de 
kinderen niet wisten was dat ze tussen het 
luisteren naar de boeken van Roald Dahl en 
Paul Biegel, ook een door hemzelf bedacht 
verhaal kregen te horen. Toen bleek dat de 
klas aan zijn verhaal minstens even veel 
plezier beleefde als aan de boeken van de 
échte schrijvers, was dit de aanleiding om 
van zijn vertelling dan óók maar een écht 
boek te maken. Want een betere proef op de 
som kan je je tenslotte niet bedenken!

Dat boek werd ‘Een bizarre tocht door 
Het Verloren Oord’. Het onderhoudend 
geschreven, spannende avontuur van de 
onbeholpen tovenaarsleerling Pandoeris die 
op pad wordt gestuurd naar een vreemde 
wereld. Treffend geïllustreerd door beeldend 
kunstenaar Jan van de Schoor (1941-2008).

In 2016 verscheen ‘Op avontuur met 
Kapitein Krijn’. Een prentenboek met 
illustraties van zijn jongere broer Matthijs. 
Een boek voor kleine, grote en hele grote 
kinderen, die graag op avontuur gaan, 
ver weg maar ook dichtbij huis.

Jeroen, die naast zijn schrijverschap ook 
muzikant, zanger en liedjescomponist (denk 
aan streekgenoot Cornelis Vreeswijk) is, 
heeft ook voor grote mensen gepubliceerd:
De poëziebundel ‘Uit het leven geknepen’. 
Grijsgallige versjes noemt hij ze zelf, voor 
mensen die zich verdwazen over het leven. 
Met illustraties van Jeroen en omslag van 
(vader) Jos Stam, in 1961 winnaar van de 
Henriëtte Roland Holst-prijs voor grafiek.

En ook proza, onder de dubbelzinnige titel 
‘Het Grauwe Testament’, een kostelijke, 
bonte verzameling herinneringen uit zijn 
leven gegrepen. Met illustraties van Jos 
Stam en Brontē Stam (dochter), mooi 
vormgegeven door Henk Tijbosch.

Dit najaar staan er nog twee projecten op 
stapel: Kwaggel, een nieuw prentenboek, 
geïllustreerd door Matthijs en een audio-
versie van Een bizarre tocht door Het 
Verloren Oord.

Tekst: Dik Broekman.
Foto: aangeleverd.

Het Eetbare Duin - Natuur-excursie
zaterdag 16 september – 10:00 uur

Sinds 28 augustus van dit jaar bestaat de
‘Vereniging tot behoud van de duinen in 
en om Wijk aan Zee’ 45 jaar. De vereniging 
viert dit feit met verschillende lezingen en 
natuurexcursies gedurende het jaar. Met in 
september aandacht voor ‘Het eetbare duin’.
Kom meer te weten over eetbare planten in 
jouw omgeving en ga met IVN-gids Sandra 
Wouters op zoek ernaar in het zeedorpen-
landschap van Wijk aan Zee. Veel meer 
planten dan je zou denken zijn geschikt om 
te eten. Doe goede schoenen aan want we 
gaan ook buiten de paden. Als je slecht ter 
been bent is deze excursie minder geschikt.

Verzamelen op het terras van Café De Zon
Voorstraat 54, vanaf 9.45 uur. 
Duur: ongeveer anderhalf uur.

VANAF 1 SEPTEMBER ZIJN ALLE 
VIER DE BOEKEN VERKRIJGBAAR 

BIJ PRIMERA WIJK AAN ZEE.

Een bizarre tocht door Het Verloren Oord
Prijs 17,50. Omvang 208 pp

Tweede druk 2020. ISBN 978 90 8043334 9
Uitgave Henk Tijbosch Grafische Produkties

Op avontuur met Kapitein Krijn
Prijs 14,50. Omvang 28 pp

Eerste druk 2016. ISBN 978 90 9029830 6
Uitgave Jeroen Stam

Uit het leven geknepen
Prijs 9,50. Omvang 50 pp

Uitgave De Vrijstaat Roetz

Het grauwe Testament
Prijs 19,50. Omvang 232 pp

Eerste druk 2017. ISBN 978 94 6443459 0
Uitgave De Vrijstaat Roetz
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De eerste kibbeling run werd opgeluisterd 
door WazManK, het gemengde mannen-
koor uit het dorp dat toen net bestond. 
Eén van de eerste nummers die het koor 
zich eigen maakte heette toevallig Kibbe-
ling. Het is geschreven omdat de repetities 
werden gesponsord door visboer Bob Vos 
en het eerste publieke optreden naast zijn 
viskar zou zijn. Toevallig hoorde één van de 
betrokkenen bij de Fun Run het nummer 
en de invitatie van WazManK kon natuur-
lijk niet uitblijven. Het Kibbeling lied werd 
luidkeels door de lopers meegezongen.
WazManK viert in oktober het tienjarig 
bestaan in De Zon en samen met de lokale 
Fun Run organisatie wordt de start van dit 
lustrum gevierd met – hoe kan het ook an-
ders – het Kibbeling lied na afloop van een 
jubileum Kibbeling Fun Run. 

Uiteraard wordt deze afgesloten met een 
portie kibbeling bij de viskar waar dit 
gezamenlijke avontuur ooit begon!
Op Facebook is er een lokale FUN RUN 
groep in de IJmond actief met ruim 200 
leden. Doel is om eens in de zoveel tijd een 
leuke FUN RUN te organiseren. Zondag 
17 September om 15:00 is de start van 
de Kibbeling-Run vanaf het Julianaplein. 
Omdat we iedereen de kans willen geven 
om mee te doen is de afstand kort gehouden 
namelijk 3 km. Na afloop uiteraard is er dus 
een daverend optreden van Wazmank met 
het Kibbeling lied en een overheerlijke por-
tie kibbeling van de Viskraam Wijk aan Zee.
Zin om mee te doen? Dat kan! Meld je aan 
op de FUN RUN Facebook pagina.
Deelname aan de run is gratis, kosten voor 
een portie kibbeling bedragen 7,50 EUR.

Oud papier ophalen
Zaterdag 23 september

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
Omgevingsdient Noordzeekanaalgebied:
www.meldpuntoverlasttata.nl 
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/fixi
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: 
Leefbaarheid, Sociale Samenhang en 
Bewonersparticipatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Spreekuur Sociaal team in de Huisartsen-
post: elke 3e maandag van de maand 
10:00-11:30 

Juttertjes
‘Juttertjes mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
en moeten schriftelijk of digitaal via

jutter@live.nl 
aangeleverd worden. 
Juttertjes zijn niet bedoeld voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.

De Baldado’s zijn terug!!
Beach Club Oost 3 - 29 september

Terug van nooit weggeweest. De fans 
hebben er even op moeten wachten, maar 
op 29 september aanvang rond 20.30 uur 
gaat het weer gebeuren. De Baldado’s treden 
op in een van hun favoriete locaties, de 
leukste en gezelligste strandtent van Wijk 
aan Zee en omstreken, Beach Club Oost 3. 

Op deze avond zullen de Baldado’s naast 
veel van hun oude nummers een aantal 
nieuwe songs ten gehore gaan brengen 
van The Smithereens, The Tragically Hip 
en The Hoodoo Gurus. Ook zijn er een paar 
oude nummers teruggevonden die deze
avond gespeeld gaan worden. Wat de 
storm Poly niet gelukt is, gaat deze avond 
misschien wel gebeuren, het dak gaat eraf. 
Dat komt dan mooi uit, want een week later 
wordt de Beachclub toch afgebroken.

De Baldado’s zijn en blijven: 
Aad van der Wel, gitaar en slidegitaar.
Stef Dekkers, bas.
Jan Aardenburg, zang.
Frank van der Klooster, drums.
André Kwant, gitaar.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 2 september vindt er weer een 
schoonmaakactie van zwerfvuil plaats. 

Om 10.00 uur wordt er gestart vanaf de Spar. 
Gereedschap is aanwezig. In een uur zal 

een zo groot mogelijk gebied van zwerfvuil 
worden ontdaan. Na afloop kan er in 
Café de Zon nog nagepraat worden 

met een gratis drankje.

Sinterklaas/Kerstcomité
Het comité is alweer volop bezig met de 
voorbereidingen van de Sinterklaasintocht. 
De intocht en de voorstellingen voor de 
kinderen zullen dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 25 november. Het comité 
verzorgt ook, dat de Kerstman een fruit-
mand bezorgd bij bejaarden (80 jaar en 
ouder), alleenstaanden (70+), langdurig 
zieken en mensen die het afgelopen jaar 
een zware tegenslag hadden te verwerken. 
Voor de realisatie is uiteraard geld nodig. 
Onze contactpersonen komen in de maand 
september of oktober voor een vrijwillige 
bijdrage langs. Voor mensen met kleine 
kinderen is er een kleurplaat. De kleurplaten 
kunnen worden ingeleverd bij de Primera 
en maken kans op een leuke prijs.
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Agenda
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen.
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 1 september
Julianaplein: Smaakmarkt; 17:00-21:30

Zaterdag 2 september
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00

Zondag 3 september
Badgastenkerk: ‘Het ligt aan je voeten’; 12:00
Radarbunker en Küverbunker 451: 
Openstelling; 13:00-16:00
Julianaplein: Start Wandeling met gids door 
het Zeedorpenlandschap; 13:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Beachclub Oost 3: Kim & Co; 16:00-19:00

Zaterdag 9 september
Het Boegbeeld: De Warnars Band; 21:00

Zondag 10 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
Badgastenkerk: ‘De vergeten Diva’; 20:00

Woensdag 13 september
Badgastenkerk: Klankschalenconcert; 20:00

Zaterdag 16 september
Café de Zon: Excursie “Eetbare duin”; 10:00

Zondag 17 september
Badgastenkerk: Reiki & klankschaal sessie 
met Chantal en JP; 12:00
Julianaplein: Start Kibbeling-Run; 15:00

Dinsdag 19 september
Café de Zon: Franse conversatieles (alle 
niveaus); 19:00-20:00

Zaterdag 23 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Badgastenkerk: Muzikale wandeling met 
Zingende Gids Mariëtte van Soest; 20:00

Zondag 24 september
Café de Zon: Start Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerk: Muriël Bostdorp ‘Piano met 
de schoonheid van melancholie’; 20:00

Woensdag 27 september
Badgastenkerk: Klankschalenmeditatie: 
20:00 

Vrijdag 29 september
Beachclub Oost 3: De Baldado’s; 20:30

-

Oecumenisch nieuws 
Vredesweek 2023:  Onvrede, wat nu?
Van 16 t/m 24 september wordt de jaarlijkse  
internationale vredesweek gehouden. 
Het thema dat werd gekozen voor 2023 
laat aan duidelijkheid niet te wensen over. 
Vrede is op dit moment internationaal ver 
te zoeken , ook in onze eigen omgeving  
staan allerlei actiegroepen klaar om  hun 
ongenoegen te uiten over de meest uiteen-
lopende onderwerpen. Een broodnodige 
dialoog om elkaar wat beter te begrijpen 
lukt vaak niet, waardoor de verwijdering 
toeneemt.

Op zondag 24 september om 10.00 uur is 
er in de Odulphuskerk een oecumenische 
viering waarin we op zoek gaan naar 
toenadering  in plaats van verwijdering. 

Bij het Apostolisch Genootschap in Heems-
kerk is er op woensdag 20 september om 
20.00 uur een vredesconcert m.m.v. het 
koor Multivocaal en het Themakoor Wijk 
aan Zee. Er zijn piano optredens van Katja 
Trepatska en haar kinderen uit Oekraine 
en van Maurice Penninx. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar nog even te 
ontmoeten bij een drankje.

Bijbelkring
Op dinsdag 5 september gaat de oecumeni-
sche bijbelkring weer van start. De psalmen 
komen dit keer aan de orde. Gespreksleider: 
pastor Nico Smit. Plaats van samenkomst: 
de consistorie van de Dorpskerk.
Inloop om 19.00 uur en aanvang gesprek 
19.30 uur. Er zijn geen kosten aan deelname 
verbonden.

Dorpskerk
Zondag 3 september 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zitman te Zwolle

Zondag 17 september 10.00 uur
Voorganger: ds. Sytze de Vries te Schalkwijk

Zondag 24 september 10.00 uur in 
Odulphuskerk
Oecumenische Vredesviering 
met Odulphuskoor. Voorgangers: 
ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Odulphuskerk
Zaterdag 2 september 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider 

Zondag 10 september 10.00 uur
Startviering  met Odulphuskoor en 
Themakoor. Voorganger: p. N. Smit

Zaterdag 16 september 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider

Zondag 24 september 10.00 uur
Oecumenische Vredesviering 
met Odulphuskoor. Voorgangers: 
ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Zaterdag 30 september 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Jaider.

Startviering
Ieder jaar na de zomervakantie beginnen 
we met een feestelijke startviering. Dit jaar 
is dat op zondag 10 september om 10:00 
uur in de Odulphuskerk. Het is voor 
iedereen en zeker voor alle vrijwilligers een 
stimulans om er het komende werkjaar weer 
tegen aan te kunnen. We beginnen met een 
viering waarin pastor Nico Smit voorgaat 
en het parochie- en themakoor hun 
medewerking aan verlenen. 

Na de viering is er in de tuin achter de kerk 
een gezellig samenzijn met koffie/thee en 
wat lekkers. Er staan twee grote partytenten 
dus bij minder weer gaat het gewoon door. 
Ook is er een loterij. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kunnen er weer 
herinneringen opgehaald worden d.m.v. 
oude en nieuwe fotoboeken.

Op veler verzoek is in het Badgastenkerkje 
op zaterdag 23 september om 20.00 uur 
een binnen-editie van de muzikale 
wandeling door Wijk aan Zee met zingende 
gids Mariëtte van Soest en Ab Winkel. 
Mariëtte: “Dan laten we met videobeelden 
erbij zien wat we doen, zodat ook mensen
die de steile trap naar de bunkers niet 
kunnen beklimmen toch deze rondleiding 
kunnen beleven”. Voor deze mensen, en 
zeker ook voor iedereen die de gevarieerde 
dorpsliedjes (nog) eens wil beluisteren is 
dit een mooie  gelegenheid.

Live gezongen liedjes plus videobeelden
Tijdens dit evenement vertelt Mariëtte over 
de plekken in Wijk aan Zee die bezocht 
worden. Uiteraard zingt ze de liedjes uit de 
wandeling. Ze wordt op gitaar begeleid door 
Ab Winkel, die ook de componist is van veel 

van de liedjes. Het geheel wordt onder-
steund door beeld dat is geschoten door 
Jan Paul van der Meij. ,,De beelden worden 
op een scherm geprojecteerd. Zo wordt de 
beleving zo compleet mogelijk’’, aldus 
De Zingende Gids. Dit jaar zijn er enkele 
mooie nieuwe liedjes toegevoegd. 
,,We voelen dat het nog beter is geworden”, 
aldus zangeres/gids Mariëtte van Soest. 

Wijk aan Zeese liedjescultuur
Wijk aan Zee kent al enkele decennia lang 
een soort van liedjescultuur. De Zingende 
Gids brengt de verschillende facetten van 
het dorp Wijk aan Zee zingend onder de 
aandacht. De Zingende Gids houdt met de 
wandeling een deel van het Wijk aan Zeese 
muziek-repertoire levend en zorgt ook voor 
uitbreiding van de liedjesschat. Reserveren:

www. j-p.nl/reserveren

Wandeling vanuit je stoel met 
Zingende Gids Mariëtte van Soest

Op zondag 10 september om 15.00 uur 
speelt muziektheatergezelschap Donna 
Musica hun nieuwste voorstelling 
‘De Vergeten Diva’ in het Badgastenkerkje.  
Sopraan Elise Keep en bariton Jaap de Jonge 
vertolken de rollen van Pauline Viardot en 
Ivan Toergenjev. De instrumentalisten zul-
len afwisselend spelen en vertellen. 
Met: Sandra Kox viool, Evelien Dubbeldam 
cello, Hendrik-Jan Bosma piano, Marianne 
van Vliet regie.

Met de voorstelling ‘De vergeten Diva’ 
wil Donna Musica Pauline Viardot uit de 
vergetelheid halen. Haar opmerkelijke 

levensverhaal en charismatische persoon-
lijkheid wordt tot leven gebracht. Weinig 
mensen zullen van haar gehoord hebben, 
maar 200 jaar geleden was de Spaans-Franse 
Pauline Viardot de beroemdste opera-
zangeres van de 19e eeuw. Ook was ze 
pianiste, componeerde ze een paar honderd 
werken en was een invloedrijke vrouw in 
het 19e-eeuwse muziekleven. In heel Europa 
tot in Sint Petersburg baarde deze operadiva 
met haar muzikale veelzijdigheid en stem-
bereik groot opzien. Entree: vrije donatie. 
Deur open, koffie thee, versnapering vanaf 
14.30 uur. Reserveren:

www. j-p.nl/reserveren

Muziektheatervoorstelling
‘De vergeten Diva’




